
Doeshavenkoor

Trossen los

Stuurman de tros gaat los, ay, ay, sir, ay

Dan luidt de scheepsbel voor’t ailerlaatst

goodbye, goodbye, bye

Roep alle hens aan dek, afscheid is daar

licht flu het anker en voor jan en ailemn

behouden vaart

Rood, wit en blauw in top, koers voile zee

En tot het havenhoofd loopt iedereen daar

mee, mee, mee, mee

zwaai aile vrienden uit, al naar hun aard

tot spoedig weerzien en voorjan en ailernan

behouden vaart.

La, Ia, Ia, Ia, la, la, laaaaaa etc

Bootsman de trossen klaar, ay, ay, sir, ay

De haven is in zicht,, de creia zwaait zijn

licht, licbt, licht, licht

Roep aile hens aan dek,’t weerzien is daar

vier flu het anker en voorjan en alleman

behouden vaart

La, la, la la, la, la, laaaaaa etc
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